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Cultuurkalender kort 

 

 



 

Nottebohm buurt en cultuur 

>> Alle activiteiten zijn voor iedereen (bewoners, buren, bezoekers) gratis 

toegankelijk , zo niet wordt dit expliciet vermeld. 

Handwerkclub   

elke dinsdag van 15 tot 17 uur komen we samen meteen divers 

groepje buren om in de Brabozaal te breien, haken, kletsen,…. 

Iedereen welkom. Ook een fijne activiteit voor familie en vrienden. 

 

 

Actua met Wannes  

Elke woensdag om 10u30 bespreekt Wannes in de 

Nottebohmzaal het laatste nieuws in de wereld, waarna er tijd is 

voor discussie en gesprek.  

 

Aquarellen 

Vrijdag 17 mei in de Linde op 1AB om 15u00 

Buurman Frank Mahieu leert u aquarellen. Ervaring is 

niet noodzakelijk, Frank weet met zijn aanpak iedereen 

te overtuigen en haalt uw artistieke kant zo naar boven.  

Iedereen welkom om een kijkje te komen nemen !! 

 

Nottebohm zingt  

Iedere maand warmen we onze harten met onze 

stem door liedjes te zingen van vroeger of ook 

hedendaagse muziek.  

Dinsdag 7 mei om 14u30 in de Nottebohmzaal 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uitstap : Bezoek Sint Pauluskerk met gids 

De Antwerpse Sint Pauluskerk is een ware schatkamer, die gratis te bezoeken is. In 

deze barokke kerk hangen beroemde schilderijen, een reusachtig orgel en talloze 

beelden van Bijbelse figuren. Het schitterende interieur bevat meer dan vijftig 

schilderijen van beroemde Antwerpse meesters als Rubens, Van Dyck en Jordaens; 

meer dan 200 beeldhouwwerken, prachtige barokaltaren en gesculpteerd 

kerkmeubilair dat tot het mooiste ter wereld behoort. Vergeet ook zeker niet om 

langs de calvarie te lopen. Hier vind je meer dan zestig kunstwerken van 

levensgrote, Bijbelse figuren. 

We kunnen de kerk met max 20 personen bezoeken , inclusief het aantal 

vrijwilligers. Dus max 10 bewoners.  

Prijs 17€ per persoon inclusief vervoer. 

Wanneer : Vrijdag 31 mei 

Vertrek : 13u45  

Schrijf je snel in. Heb je zelf hulp nodig ? Vraag 

zeker eens aan een familielid of zij geen 

vrijwilliger willen zijn ?  

 



 

Activiteit in de kijker 

 

Woensdag 8 mei: feestelijke receptie op de verschillende afdelingen 
 

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 14 mei , zal er welness op de kamer worden voorzien vanaf 14u. 
Dit kan zijn : gezichtsverzorging , 
nagelverzorging , voetbadje, … 
 
Max 10 personen.  
 
Schrijf je in voor 8 mei. 
 



 

11 juni vanaf 10u komt de mobiele audioloog langs 

Enkel mensen die zich tijdig inschrijven kunnen hier terecht. 

Geef je naam – rijksregisternummer – en de naam en contactgegevens van de 

contactpersoon die men bij vragen mag contacteren door aan Inge (Melis) 

 

Bibliotheek 

Bib op wielen 

Om de drie weken komt de rode kruisbib 

aan huis met grote letterboeken. 

Wil je graag een boek ontlenen? Geef dan je 

naam door aan iemand van het 

woonleefteam. 

 

Nottebohmbib 

Zowel in Café Biart als in de leefruimte op het gelijkvloers staat een goed gevulde 

boekenkast. Het staat u vrij daar een boek uit te nemen en het mee naar de kamer 

te nemen om te lezen, maar zet het achteraf zeker terug zodat ook anderen er van 

kunnen genieten. 

 

Franse Bib 

In de Linde in de boekenkast vindt u vooral 

Franstalige boeken terug. Ook daar mag je 

gewoon een boek ontlenen en het achteraf 

weer terugzetten. 

 

Buurtboekenkastje 

Buiten bij de liftingang van Nottebohm staat een buurtboekenkastje. Daar kan 

iedereen boeken uit nemen. Je mag ze terugplaatsen of zelf houden. 

Wil je zelf graag enkele boeken kwijt, plaats ze dan ook in dat kastje.  

 



 

Gedichtenhoek – voor u uitgezocht door Ann Van Egdom  

 
 
Paul van Ostaijen (1896 – 1928) 
 
AVOND 
 
Ach, m’n ziel is louter klanken 
In dit uur van louter kleuren; 
Klanken, die omhoge ranken 
In een dolle tuin van geuren. 
 
 
 
Rutger Kopland (1934 – 2012) 
 
EEN TUIN IN DE AVOND 
 
Er gebeuren dingen hier en ik ben de enige 
die weet welke 
 
ik zal ze noemen en ook zeggen waarom 
 
er staat een oude tuinbank onder de appelboom 
er ligt een oude voetbal in het gras 
er komen oude geluiden uit het huis 
er is oud licht in de lucht 
 
en wat je niet hoort en niet ziet – de plekken 
waar we kuilen groeven en 
die huilend dichtgooiden 
 
ik vertel dit omdat ik niet alleen wil zijn 
voordat ik het ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sjoerd Kuyper (1952) 
 
DE MERELS 
 
Twee oude mannen praten wat, 
het is vroeg in het jaar, 
de eerste warme lentenacht. 
 
Jij staat in je tuin in Leiden, 
ik sta in mijn tuin in Bergen, 
we praten door de telefoon. 
 
Een zwaluw strijkt de hemel glad, 
de merel zingt op het dak 
van het huis waar ik woon. 
 
Ik zeg: Hoor je de merel? 
Jij zegt: Hoor je de mijne? 
We houden onze telefoons omhoog. 
 
Zo staan we in de lentenacht, 
de eerste van het jaar, 
en onze merels zingen voor elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Volgende bewonerskring 3/05/2024 

De volgende bewonerskring zal doorgaan op 3 mei 

om 15u00 in de Nottebohmzaal 

 

Activiteiten Vl@s 

   

Ook deze maand zullen de Vlaamse actieve senioren een aantal activiteiten in 

Nottebohm laten doorgaan.  

Opgelet de activiteiten beginnen stipt om 14u00.   

Wil u meedoen aan één van deze activiteiten, laat het dan weten aan Inge. 

Maandag 6 mei om 14u00: Lezing – Hoe slapen een zaligheid wordt. 

De lezing gaan door in Café Biart. Tijdens de lezing is Café Biart gesloten.  

Ruim tien jaar lang kampte toenmalig Radio 2 journalist, leraar en zanger Kris Baert 

met slaapproblemen. Ondermeer stress en het verlies van zijn vader zorgden 

ervoor dat hij voortdurend lag te piekeren en de slaap maar niet kon vatten. 

Hij zag uiteindelijk maar een oplossing: De slaappil. Alsmaar meer en meer... Tien 

jaar lang. 

Tot het echt niet meer kon. Kris zocht en vond professionele hulp. Maar ook het 

toeval speelde aardig mee... En zo won hij, gelukkig genoeg, zijn felle strijd tegen 

de slaappil! 

In een pakkende getuigenis-voorstelling vertelt hij het hele verhaal. Met de 

voorgeschiedenis en de 'après' er bovenop. Hij geeft ook een groot aantal nuttige 

tips. Een vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor zijn nooit ver weg bij deze 

bevlogen spreker. Tussendoor zingt Kris ook een paar prachtige, Nederlandstalige 

liedjes die iets te maken hebben met slapen... 

Gitarist Eddy Peremans begeleidt hem daarbij. 

Woensdag 22 mei om 14u00: leesclub  

Vrijdag 24 mei om 14u00: Muziekclub : De scheurkalender van Radio 

Klara  

 

 



Foyer 

 

Voor de bewoners van de Foyer op 2B is er een activiteitenprogramma afgestemd op de 

bewoner. Beweging, rust, koken, muziek, creativiteit, quizen, praten over weleer,…. er 

valt altijd wel wat te beleven. 

Vanuit de foyer nemen bewoners ook deel aan activiteiten die elders in het 

woonzorgcentrum doorgaan. Maandelijks komt Frank met zijn accordeon.  

 

 

   

    

    



  

   

  

  
  

  

 



MANDALLA 

 



De Meander 

Dag  Datum Activiteit 

Woensdag 1/mei 

VM 
Dag van de arbeid 

De Meander is gesloten 
NM 

Donderdag 2/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Winkelen in Albert Hein 

Vrijdag  3/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Zingen: liedjes uit de oude doos 

Maandag 6/mei 

VM Koffie, krant,  gezelschapsspel en beweging 

NM Sjoelbak 

Dinsdag 7/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Verjaardag Térèsa 

Woensdag 8/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Knutselen: cactus/bloem 

Donderdag 9/mei 

VM 
Hemelvaartsdag 
De Meander is gesloten  

Vrijdag  10/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Knutselen: kaarsen bekleden met servietten 

Maandag 13/mei 

VM Koffie, krant,  gezelschapsspel en beweging 

NM Knutselen: canvas schilderen 

Dinsdag 14/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Koken: suikervrije pannenkoeken 

Woensdag 15/mei VM Koffie, kant en gezelschapsspel 



NM Verjaardag René 

Donderdag 16/mei 

VM Koffie, krant,  gezelschapsspel en beweging 

NM Stoelzitdans 

Vrijdag  17/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Beauty en wellness 

Maandag 20/mei 

VM 
Pinkstermaandag 

De Meander is gesloten 
NM 

Dinsdag 21/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Koken: aardbeien smoothie 

Woensdag 22/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Gebruikers overleg 

Donderdag 23/mei 

VM Koffie, krant, gezelschapsspel en beweging 

NM Wandeling in de tuin 

Vrijdag  24/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel + Aperitief en hapjes 

NM Verjaardag Moni 

Maandag 27/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel  

NM Knutselen 

Dinsdag 28/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Koeken: soep maken 

Woensdag 29/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Kruiswoordraadsel op groot bord 

donderdag 30/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Hartjesspel 



Vrijdag  31/mei 

VM Koffie, krant en gezelschapsspel 

NM Bewegingsactiviteit 

  

    

   

   



   

  

   

  

 



 In de buurt 

 

Naast de koffie Hertoghe en de handwerkclub was er om 20 april…. 

“Koninklijk wandelen op het Pulhof” onder leiding van Alex Elaut 

Nu de Hertoghe Actueel vier keer per jaar verschijnt worden activiteiten van de 

Hertoghe Buurtkring tussentijds digitaal verstuurd. Deze zijn niet toegankelijk 

voor onze lezers die de krant op papier krijgen. Onderstaande inleiding voor de 

Pulhof wandeling van Alex Elaut, verscheen begin april digitaal.  

“De Wijk Pulhof, het Rooi en de Schom is grotendeels aangelegd na WOI en 

WOII. Het moest een residentiële woonwijk worden met brede lanen. Gelegen 

buiten de Brialmontomwalling bezat ze ook nog enkele belangrijke 

kasteeldomeinen die ook een link hebben met families van de buurt 

Hertoghepark. 

Het kasteel Fruithof is een tijd het buitenverblijf geweest van de familie 

Nottebohm. De lusthoven Lageveldhof en Dubbelhaaghof waren eigendom van 

de familie Biart. Ook met het Troyentenhof waren er familiebanden.  

Op het stemmige kerkhof (Floraliënhof) liggen bekende Antwerpenaren die ook 

een link hebben met onze wijk. Wie kent nog het verhaal van de valse koning 

uit Heverlee? In de kelder van de grafkapel van de familie Oedenkoven 

(buitenverblijf in de Karel Oomsstraat) zaten tijdens WOII Engelse piloten 

verstopt.” 

Alex schreef de 24 bladzijden tellende brochure “Berchem Koninklijk 

wandelen” die gratis te verkrijgen is in het cultuurcentrum en het 

districtshuis. De erfgoedbrochure kun je ook bekijken op internet.  

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/0bff22f4-

e63d-4a87-a2c2-bde71183ddf2/Koninklijk_wandelen.pdf 

In 1911 keurde de Gemeenteraad van Berchem de aanleg goed van een nieuw 

kwartier op de terreinen van de Schom en de Molens buiten de 

Brialmontomwalling (nu Ring rond Antwerpen). Aangezien er in 1910 een 

doorsteek was gemaakt in die omwalling ter hoogte van de Grotesteenweg kon 

men het buitengebied van Berchem veel beter bereiken. In de volksmond 

spreekt men van het Pulhof links en rechts van de Grotesteenweg. Het kasteel 

Pulhof stond echter aan de linker- zijde van de Steenweg. Onze wandeling blijft 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/0bff22f4-e63d-4a87-a2c2-bde71183ddf2/Koninklijk_wandelen.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/0bff22f4-e63d-4a87-a2c2-bde71183ddf2/Koninklijk_wandelen.pdf


aan de rechterzijde. Hier bevonden zich ook vier lusthoven: Troyentenhof, 

Strijdhof, Ruytenborgh en Hof ter Schrieck. Tussen de Grotesteenweg, de 

Coremansstraat, de Koninklijkelaan en de Floraliënlaan lag ooit de volkse wijk 

De Leeuwerik (nu Leeuwerikpark) met houten huizen, enkele 

hovenierswoningen en de begraafplaats van Berchem.  

Al van bij de aanleg wilde men een residentiële wijk bouwen met mooie lanen 

en straten met bomen erin. Nieuw was ook dat heel wat straten voortuintjes 

kregen, om het groene karakter van de wijk te behouden. Jammer genoeg 

worden die tuintjes nu doorgaans gebruikt om de auto te parkeren. Tijdens het 

inter- bellum krijgt de wijk haar fraaiste gebouwen: soms modern in nieuwe 

zakelijkheid, art deco en cottagestijl.  

     

De wijk straalt een burgerlijk traditionalisme uit met een Frans accent. Al in 

1913 worden straatnamen gekozen die verwijzen naar het Belgisch 

Koningshuis. Die trend werd nog verder gezet in de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Vandaar de naam Koninklijke wandeling. Opmerkelijk is wel dat heel wat 

straatnamen verwijzen naar Vlaamse auteurs en politici: Hilda Ram, Anna Bijns, 

Mevrouw Courtmans, Lodewijk Gerrits, Lodewijk de Koninck, Hugo Verriest, 

Edward Coremans, Leopold de Vries.  

De wandeling “Koninklijk Wandelen in Berchem” leidt door wat verkeerdelijk 

de Pulhofwijk wordt genoemd. Elaut: “Maar dat klopt niet omdat kasteel 

Pulhof aan de andere kant van de Grotesteenweg lag. De wijk heette eigenlijk 

de Schom of Molenveld. Nu is de juiste naam Nieuw Kwartier West.” 

De wandeling, ongeveer 3 kilometer, begint aan het monument 

WO1. 

  

 



     Gedenkteken WO I  

2  Koninklijkelaan - Lodewijk Gerritslaan  
3  Hof ter Schriecklaan - Floraliënlaan  
4  De Koloniale Hogeschool van België  
5  De Begraafplaats van Berchem  
6  Openingsprijs der Prins Boudewijnlaan BINNENPLEIN  
7  Ruytenburgstraat - Strijdhoflaan  
8  Troyentenhoflaan  
9  Aan de Troyentenhoflaan nr. 24  
1  Leopold De Vriesstraat - Jozef Wautersstraat  
11Strijdhoflaan  
2  Marie-Josélaan - Prins Leopoldlaan  

 

 

We gaan op weg.  

Alex roept het beeld op van vóór WO1, een gebied met kastelen en grote 

domeinen, molens tussen het groen en mooie lanen tussen de kastelen. 

Geleidelijk aan verandert het beeld in appartementen, in scholen …. 

We wandelen door de Hilde Ramstraat waar we de 

Egyptische elementen zien van nr. 59. Inspiratie 

hiervoor was de ontdekking van het graf van 

Tutankhamon in 1922. 

In de Lodewijk Gerritslaan zien we voorbeelden van 

verschillende bouwstijlen. 

Op de route ligt de Koloniale Hogeschool. Een goede 

plaats om even te schuilen. De paraplu’s waren al even 

geopend en kappen opgezet. Koukleumen 

onderscheidden zich van de geharde die het allemaal 

niet deerde. De gepassioneerdheid van Alex was goed 

zichtbaar: de kap werd niet opgezet, de regendruppels op zijn bril bleven waar 

ze waren. 

Het imposante gebouw in art deco leidde 

tussen 1920 en 1961 toekomstige kolonialen 

op voor hogere administratieve functies in het 

voormalige Belgisch-Kongo. Het gebouw maakt 

nu deel uit van de Universiteit Antwerpen, 

Campus Middelheim. 

 



Het is ook de moeite om in gebouw G (links achter) in de moderne inkomhal 

naar een gezamenlijk kunstwerk te gaan kijken van Hugo Claus en Pierre 

Alechinsky. Hugo Claus heeft 7 namen van dichters verstopt in de teksten. 

Voor kunstinfo: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-

engagement/cultuur-en-evenement/kunst-op-de-campus/  

   

Bij de ingang van de Koninklijkelaan is een plan beschikbaar. Er is daar ook een 

drukknop mocht je opgesloten raken.  

We kwamen aan bij een van de oudste begraafplaatsen van Antwerpen, in 

gebruik sinds 1884, met zijn mooie monumenten van bekende families uit de 

buurt: Nottebohm, de Caters, De Latinie. 

Op het kerkhof staan ook enkele grafkapellen in verschillende bouwstijlen. 

Vooraanstaande families lieten al tijdens hun leven een ontwerp maken door 

een architect of kozen hun grafzerk in een modellenboek. Indrukwekkend is de 

grafkapel op perk 06-A van Prins Diamant, de geuzennaam van Louis 

Coetermans (1855-1925) vertrouweling van de Duitse Keizer Wilhelm II. Hij was 

de machtigste zakenman van België en speelde een doorslaggevende rol in de 

diamantwereld. Zijn fortuin is zoekgeraakt. De familie geeft nog altijd 10% 

vindersloon. Het grafmonument in art-decostijl is ontworpen door architect 

Joseph De Lange en de twee wachters zijn van beeldhouwer Arthur Pierre.  

http://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/cultuur-en-evenement/kunst-op-de-campus/
http://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/cultuur-en-evenement/kunst-op-de-campus/


     

   

Charles Nottebohm bij de graven van zijn voorouders. 

  

Op perk 19-C zie je de neogotische kapel van de familie Carlier. Hier ligt ook 

architect Max Winders begraven. In 1914 zorgde hij mee voor het transport van 

de Belgische goudreserves naar Engeland. Koningin Elisabeth, prinses Marie-

José en de prinsen Leopold en Karel vergezelden het transport.  

Op perk 6-O bevond zich de prachtige grafkapel voor koopman Louis 

Oedenkoven. De kapel fungeerde tijdens WOII vanuit de Koloniale Hogeschool 



als schuilplaats voor werkweigeraars en parachutisten, vervolgd door de 

Gestapo. Die heeft de schuil- plaats nooit gevonden.  

Het paste zeker even halt te houden bij het graf van Graaf Fredericus de 

Merode (1792-1830). 

Bij de Belgische Omwenteling van 1830 heeft hij 

financiële steun verleend en ook mee het 

patriottenleger aangevoerd. In de buurt van Zurenborg 

raakte de 38-jarige vrijheids-strijder gewond en werd 

zijn been geamputeerd. Hij overleed 

in Mechelen, maar het was de wens van de familie dat hij in Berchem zou 

begraven worden. Lang werd er beweerd dat enkel zijn been daar is begraven, 

maar nader onderzoek heeft aan deze legende een einde gemaakt. Hij is een 

held voor Berchem en er zijn dan ook een standbeeld, een straat en een plein 

naar hem genoemd. Welke koning heeft dit ooit allemaal gekregen in één 

gemeente? De familie woont nog altijd in België en draagt de titel Prinsen de 

Merode.  

Het stedelijk karakter van deze begraafplaats past perfect bij de burgerlijke 

uitstraling van de buurt. Historisch gezien was deze begraafplaats erg in trek bij 

de bourgeoisie waardoor er zich tot vandaag veel fraaie oude grafmonumenten 

bevinden. 

Er is minder groen op de begraafplaats, maar dat wordt – zeker in de 

zomermaanden - ruimschoots gecompenseerd door de majestueuze bomen op 

de Prins Leopold- en Elisabethlaan en de onmiddellijke nabijheid van grote 

parken. 

De begraafplaats trekt veel bezoekers. Zowel in het weekend als in de week zijn 

er voortdurend mensen in de weer met het verzorgen van de graven. Ook dit 

draagt bij tot de rustige sfeer. 

Dank Alex, het was voor iedereen een heel leerzame morgen met een topgids! 

 

 

Nelly Bongers 

 



In beeld 

 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

 

 



Activiteitenkalender Mei 

Graag een planning van de maand op je kamer? 

Hang deze gerust op om mee te zijn. 

Dag datum uur activiteit  

Woensdag 1 mei   DAG VAN DE ARBEID  

Donderdag 2 mei 10u30 
13u30 

GEEN BEWEGING 
Smartphone Smartbegeleiding ( Brabozaal ) 
enkel voor ingeschreven bewoners 

 

Vrijdag 3 mei 10u45 
15u00 

Eucharistie café Biart 
Bewonerskring in de Nottebohmzaal 

 

Maandag 6 mei 10u30 
14u00 
 
14u30 

Bewegingsgroep café Biart 
Vl@s lezing : “Hoe slapen een zaligheid wordt “ 

Café Biart – opgelet café Biart gesloten 
Bingo * uitzonderlijk in de Nottebohmzaal 

 

Dinsdag 7 mei 14u30 
15u00 

Nottebohm zingt in de Nottebohmzaal 
Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 8 mei 10u30 
14u30 

Actua in de Nottebohmzaal 
Feestelijke receptie op elke afdeling 
meer info volgt 

 

Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag  

Vrijdag 10 mei 10u45 
14u30 

Eucharistie café Biart 
Voorstelling : Festival Antverpia : koekenstad 
in de Nottebohmzaal door Jan Verreth 

 

Zondag 12 mei 11u30 Bistrot Nottebohm (inschrijvingen afgesloten)  

Maandag 13 mei 10u30 
14u00 
 
 
14u30 

Bewegingsgroep café Biart 
Lezing Parkinsonliga : Slaapproblemen 
In de Nottebohmzaal (enkel indien 
ingeschreven via parkinsonliga) 
Spelnamiddag in Café Biart 

 

Dinsdag 14 mei 14u30 
15u00 

Welness op de kamer  
Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 15 mei 10u30 
14u30 

Actua in de Nottebohmzaal 
Smul : Croque monsieur 

 

Donderdag 16 mei 10u30 
14u30 

Bewegingsgroep in café Biart 
Picasso deel 3 in de Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 17 mei 10u45 
15u00 

Eucharistie in café Biart 
AQUARELLEN MET FRANK 

 

Maandag 20 mei  Pinkstermaandag  

Dinsdag 21 mei 14u30 
15u00 

Brownies bakken in de Linde * 1AB 
Handwerkclub in de Brabozaal 

 



Woensdag 22 mei  10u30 
14u00 
14u30 

Actua in de Nottebohmzaal 
Vl@s leesclub 
Smul : Brownies met ijs  

 

Donderdag 23 mei 10u30 
14u30 

Bewegingsgroep in café Biart 
Picasso deel 4 in de Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 24 mei 10u45 
14u00 
 

Eucharistie in café Biart 
Muziekclub Vl@s : De scheurkalender van 
Radio Klara in de Nottebohmzaal 

 

Maandag 27 mei  
14u30 

GEEN BEWEGING 
Spelnamiddag in café Biart 

 

Dinsdag  28 mei 14u30 QUIZ in de Nottebohmzaal  

Woensdag 29 mei 10u30 Actua in de Nottebohmzaal 
Smul : Hot dog 

 

Donderdag 30 mei  
14u30 

GEEN BEWEGING 
Koffieklets in de Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 31 mei 14u00 
15u00 

Uitstap : bezoek Sint Pauluskerk met gids 
Koffie Hertoghe: Café Biart 

 

 

OPGELET:    

De planning kan nog wijzigen omdat wij ook zo veel mogelijk 

aanpassen aan de wensen van de bewoners. 

Raadpleeg daarom ook de weekkalenders die in de leefgroep omhoog 

gehangen. 

 

Data om alvast in je agenda te zetten 

 

Vrijdag 7 juni : Donelli’s modeshow en 

kledingverkoop  

Zaterdag 22 juni: zomerfeest 

 

 

Uw artikel in de Nottebohm Actueel?  

Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be 

mailto:animatie@nottebohm.be

